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REDACTIE

Het decembernummer ligt al weer op
de mat

Inhoud

Jaargang 6, nr. 11, december 2021

R p Inhoud en redactie

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dit jaar lijkt het
wel of de maanden omvliegen. Het ene Baoken ligt 3 Ov .
nog maar net op de mat of, voor ik het weet, moet erweging
er al weer nagedacht worden over de inhoud van
het laatste nummer van 2021. Ik heb dan ook geen 4 Kerkenraad
last van het feit dat er minder kan en mag. Daarin
voel ik me zeer bevoorrecht. Vervelen is nooit in 57 Pastoresteam
mijn blikveld en saai vind ik mijn leven ook totaal
niet. Om mij heen hoor ik wel eens andere 89 Kerkrentmeesters
berichten. Er zijn genoeg mensen die opzien tegen
de drukte van c‘ie‘decemberm'aand, maar h_elags ook 10 Eeuwigheidszondag
mensen die er juist tegenop zien, omdat zij minder
plezier hebben tijdens de feestdagen. Met elkaar 11 Welkom bii
proberen we het toch bijzonder te maken, ook in S R O
onze kerken! Daarover kunt u zeker meer lezen in dit
Baoken. 12-13 Diaconie
Dit jaar zorgt de schildersgroep “Creatieve kwasten”
voor extra sfeer in de dorpskerk van Bathmen. Zij 14-15 In memoriam
hebben een aantal schilderijen gemaakt tijdens de
laatste twee maanden met als thema sfeer in en 16 Rond het kerkelijk erf
rond de kerk. De werkgroep “Open Kerk” kwam op
dit |§Iee en hoopt d'at.u Fl)dens de diverse diensten 17 Vrienden van de Dorpskerk
geniet van de creativiteit van enkele dorpsgenoten.
Wat mogen we toch blij zijn, met zoveel talent in de ;
Bt 9 )2l 18-19 Anouk van Luik
Dat geldt niet alleen voor deze schilders trouwens. In gesprek met ...
Met plezier is er weer gewerkt aan dit Baoken en de
redactie wenst u daarom een decembermaand met 20 Bij de vieringen
momenten waar u met plezier aan terugdenkt!

21 Kerst
Wil Mandersloot

22 Vieringen

23 Colofon

24 Achterpagina

Bij de voorpagina:

Entree kerk Okkenbroek.

Foto: Janneke van Schooten
Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl Blgeaanemaginc:
Reacties kunt u sturen naar: Medital‘.iefwande!en op het Oostermaet.
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl Foto: Wil Mandersloot




Niet ...
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Komen magiérs uit het Oosten in Jeruzalem bij koning Herodes met de vraag naar de
pasgeboren koning van de Judeeérs. Merken ze al snel dat die vraag een grote schok
teweegbrengt, want paleis noch stad weet raad met dit kind.

Het verhaal schoot door me heen na de
persconferentie die op vrijdag 12 november een
beperkte lockdown afkondigde. Digitaal ging
toen al een tegeltjeswijsheid rond:
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Kerstverhaal
| ook afgelast.
Geboorte uitgesteld
| wegens te volle ziekenhuizen. |
Herders in quarantaine.
| Orie wijzen
‘ met reisverbod.
‘. Engel opgepakt
wegens opruiing. |
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Hoe dan ook, wel of niet in wat voor soort
lockdown, 1G, 2G of 3G, corona maakt Kerst voor
het tweede achtereenvolgende jaar anders dan
daarvoor. Daarbij is onze samenleving nog meer
gepolariseerd geraakt. En blijkt uit onderzoek
hoezeer bijvoorbeeld jongeren last hebben van
alle ‘niet’ Hoe krijg je scholieren offline weer
"aan’, vragen onderwijsgevenden zich af?

Hoe kunnen studenten nog wat van hun
studententijd maken en leren ze vertrouwen op
“ja" zeggen tegen zichzelf, elkaar en het leven?

Eind zestiende eeuw maakte de Spaanse
mysticus Jan van het Kruis voor zusters van een
karmelietessenklooster een schets die beroemd
is geworden als de Karmelschets. Op een klein
velletje papier tekende hij voor Godzoekers de
weg naar wat ik, met het motto voor deze
columns van het afgelopen jaar, het goede leven
zou willen noemen. Godzoekers, vraag je, wat
zijn dat? Zeg huiselijk maar zoiets als mensen
met het verlangen naar een nieuw gezichtspunt.
Naar wijsheid die alle individualiteit van

meningen aan praattafels en sociale media
overstijgt. Naar waarheid, echtheid.

Volgens Jan van het Kruis is de way of life die van
dit verlangen werk maakt als het bestijgen van
een berg, de berg Karmel. En in zijn
beschrijvende tekst bij zijn schets gebruikt hij
hierbij vele malen het woord ‘niet’ om de
bergbeklimmer aan te sporen niet te snel te laten
denken dat zij/hij al bij de plek van het goede
leven aangekomen is.

Dat laatste klinkt zeker zwaar en lijkt op het
eerste gezicht geen makkelijke opgave. Want
waar kun je als magiér uit het Oosten dan wel
het kind vinden als het koninklijk paleis ‘niet’ (!)
thuis geeft? Tegelijk vertelt het Kerstverhaal hoe
eenvoudig het antwoord op deze vraag in wezen
is. En vertellen vele mensen hun ervaring, dat het
gaan van de weg van je verlangen je in een flow
brengt. Als je maar niet afgaat op geschitter en
geschetter als altijd, maar oog hebt voor de
verrassing van de ster boven Bethlehem.

Ben je teleurgesteld, moe, ontgoocheld, boos,
verdrietig na of door steeds weer alle 'niet’? Trek
in Advent de stoute schoenen van de magiérs uit
het Oosten aan en vind deze Kerst in een stal de
plek van het goede leven.

Ds. Gert Wijnstok



KERKENRAAD

Eind oktober waren we met 6 mensen uit onze gemeente bij het Inspiratiefestival dat
de Protestantse Kerk Nederland organiseerde op Terschelling. -
Gedurende 3 dagen hebben we kennis kunnen maken met nieuwe en verrassende
vormen van kerk zijn. Variérend van lezingen, stilte wandelingen, dorpskerken,
kliederkerken etc. Met plezier heb ik daarom onlangs het TV programma Petrus in het _¢
land’ bekeken, met een terugblik op dit weekend.
Ik werd geraakt door een uitspraak in dat programma. Een vrijwilliger die als
‘thuiswaker’ in de terminale zorg mensen begeleidde zei in dat programma dat hij
zich een verlengstuk van God voelde. En hij voegde daar aan toe: "1k hoef God niet te
brengen, maar God brengt mij." Dat raakte wat mij betreft de kern van hoe we als
kerkelijke gemeente aanwezig kunnen zijn in onze dorpen. We hoeven dus niet op pad en aanwezig te
zijn om God en bijbelverhalen te brengen. Nee, kennelijk brengt God ons op plekken waar we van
betekenis kunnen zijn voor anderen. En waar wij als verlengstuk van God iets van de liefde van God
kunnen laten zien.
Vanuit deze gedachte blijven we zoeken naar onze rol binnen het dorp. Ook juist in deze adventstijd,
waarin we ons voorbereiden op de komst van het kind dat door God naar de wereld gebracht is.

Frits Mandersloot

PREDIKANTEN KERKELUK WERKER
N
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PASTORESTEAM

In oktober verscheen de NBV21, de Nieuwe Bijbelvertaling bedoeld voor de 21e eeuw.
Sinds 31 oktober lezen we daaruit in onze kerkdiensten. Daarom geef ik een korte introductie.
En een voorbeeld voor in de Kersttijd, waaruit blijkt dat een vertaling nog lang niet alles vertelt.

In onze eigen taal

Sinds dat de Statenvertaling in 1637 als eerste
officiéle Bijbelvertaling in het Nederlands
verscheen, zijn er in het hedendaagse
Nederlands wel een aantal meer te noemen. Van
een hele letterlijke vertaling met als gevolg
daarvan moeilijk lezend Nederlands, de
Naardense Bijbel, tot de Bijbel in Gewone Taal
waar de balans precies naar de andere kant
doorslaat. De Statenvertaling was lange tijd
toonaangevend in — zeker protestants —
Nederland en heeft een belangrijke rol gespeeld
in de verdere ontwikkeling van onze taal.
Zegswijzen en uitdrukkingen als ‘een rib uit mijn
lijf, ‘de haren rijzen me te berge’ en ‘de hand in
eigen boezem steken’ zijn slechts een paar
voorbeelden hiervan.

NBV21

De Statenvertaling maakte in de loop van de
vorige eeuw in een aantal protestantse kerken
plaats voor de vertaling uit 1951 van het
Nederlands Bijbelgenootschap, maar bleek in de
decennia daarna al snel te verouderen. Geen
wonder, het grootste deel hiervan was al voor de
Tweede Wereldoorlog vertaald. Goed, mooi
alternatief bleek toen de Willibrordvertaling uit
1975 (herzien in 1995) uit Rooms-Katholieke
kring, waaruit ook ik graag las. Maar steeds meer
kwam de vraag op naar een nieuwe
Bijbelvertaling voor de eenentwintigste eeuw
die voor de deur stond. En die is nu dus definitief
verschenen, nadat in 2004 eerst een proeve
daarvan was verschenen, die maar liefst op
12.000 punten nog een verandering kreeg.

Want vertalen van de ene moderne taal naar de
andere kan al lastig zijn doordat elke taal een
specifiek eigen grammatica en woordenschat
heeft. Maar dit is helemaal een uitdaging om te
doen vanuit een zogenaamde dode taal die niet
meer gesproken wordt, het Hebreeuws van het
Aloude Testament en het Grieks van het Nieuwe
Testament. Voorbeeldje: in die talen lees je een
stuk of negen varianten van woorden voor liefde,
die in het Nederlands allemaal met ons ene
woord liefde moeten worden vertaald. En als je
beseft dat ook wij in plaats van ons gezicht zowel

van aangezicht als van smoel
kunnen spreken, laat het zich
raden dat vertalen nooit
helemaal één op één kan. Elke
vertaling is al het begin van
een interpretatie!

JHWH

De sterke kant van de NBV21
vind ik het evenwicht dat er is
tussen de zogenaamde
grondtekst in het Hebreeuws
of Grieks en het Nederlands.
Het is een goede vertaling in hedendaags
Nederlands, al valt er op beide kanten van de
balans altijd wel af te dingen.

Een gemiste kans vind ik zelf dat je als vertaling
van de Naam van God, JHWH, ook nu weer
‘HEER’ leest. Weliswaar schrijft de leeswijzer dat
je 'HEER' in aansluiting bij de eigen traditie of
voorkeur ook kunt lezen als bijvoorbeeld
Aanwezige, Eeuwige, Ene of Levende, maar het
was pas echt spannend geworden als overal in
de tekst bijvoorbeeld een sterretje * had gestaan.
Want dan word je, net als bij die vier letters
JHWH, steeds weer uitgenodigd zelf te gaan
ervaren/ontdekken, wat/wie God is. In plaats van
dat je steeds weer mijnheer God tegenkomt als
overblijfsel uit een voorbije tijd, waar je eerlijk
gezegd niet meer zo goed raad mee weet.

Zo menselijk als wij

In het Johannesevangelie lees je hoe de schrijver
daarvan zich dat ervaren/ontdekken van God
weél eigen heeft gemaakt. Meteen in een heuse
proloog komt deze verteller met een verrassend
beeld, dat meer wil vertellen dan de vertaling
zegt. Eerst lees je nu al in de goede, mooie
vertaling van NBV21, Johannes 1:14: ‘Het Woord
is mens geworden en heeft in ons midden
gewoond (...)! In plaats van eerdere vertalingen
lees je hier niet meer van het Woord dat
‘vlees(ch)" is geworden, maar ‘mens. Mens, zo
menselijk als wij! Dat komt, met een tekst van
Huub Oosterhuis gezegd, al dichtbij ons leven:
Gij hebt mijn lief en leed, mijn dag gedeeld, Gij zijt
voor mij geen vreemde God gebleven.



PASTORESTEAM

En dit komt nog dichterbij als je het Grieks heel
letterlijk vertaald met: ‘Het Woord is mens
geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen.
Voor de fijnproever: die tent doet denken aan de
heilige tent uit de woestijntijd van Israél, de

tabernakel. Dat ene woord ‘tent’ roept dit hele
verhaal op! En een goed verhaal prikkelt altijd
wel je fantasie, ik moet bij dit woord ‘tent’ nu aan
het kampeerveldje denken eind augustus op
Nieuw Sion.

Ik schreef er al eerder over: met zo'n honderd-
tachtig mensen, waaronder een paar jongeren uit
onze kerkelijke gemeente, genoot ik daar een
mooi weekend met de band Trinity. En te midden
van al onze tentjes was ook die van YHWH te
vinden!

Ga straks tijdens en na Kerst maar eens speuren
en ervaar/ontdek dat je die tent vast wel ergens
ook in Salland ziet staan!

Ds. Gert Wijnstok

PS Ben je 16 jaar of ouder en wil je ook die sfeer van Nieuw Sion ervaren? Kom dan naar de
Kerstavond die speciaal voor jou wordt georganiseerd: vrijdag 17 december, Dorpskerk
Bathmen, inloop vanaf half acht. Of vertel anders van dit feestje aan 16+ers in je omgeving!

Sy AMhalajy

INSPIRATIE OPDOEN

Voor iedereen is het fijn om zo nu en dan nieuwe
inspiratie op te doen door een goed boek te
lezen, een mooie film te zien, nieuwe mensen te
ontmoeten of door met anderen in gesprek te
gaan.

Misschien zelfs door dit Baoken onder de
kerstboom in te zien.

Ook voor predikanten, kerkelijk werkers en
gemeenteleden is het goed om de batterij zo nu
en dan op te laden en daarvoor organiseert de
landelijke kerk het :

zogenaamde ‘Inspiratie-
festival’ dat tweejaarlijks
plaatsvindt op
Terschelling.

In dit kader togen 6 mensen uit onze gemeente in
het weekend van 22 t/m 24 oktober naar dit
mooie Waddeneiland. En gelukkig deden wij

daar, buiten veel gezelligheid, ook een boel
inspiratie op!

Voor mijzelf sprekend, gaf de inleiding van de
theoloog Erik Borgman mij de meeste veerkracht
en nieuw elan om gesterkt huiswaarts te keren.
Hij vertelde over zijn nieuwste boek: ‘Alle dingen
nieuw; een theologische visie voor de 21e eeuw.




Het is, zo zei hij, een poging
om rekenschap af te leggen
van de hoop die in ons is.
Die hoop, die kun je voelen
maar is niet te beredeneren.
Want het geloof is een
mysterie en God is een
mysterie. Dat is het niet
alleen voor ons, vandaag de
dag, maar dat is iets van alle
tijden. Zelfs de discipelen
van Jezus doorgrondden
het geheim destijds niet
echt.

Toch is God er. Altijd! Voor
iedereen! Voor gelovigen en
ongelovigen.

We mogen vertrouwen in de God van liefde, die
ieder mens opvangt. Want iedereen heeft wel
eens op de grond gelegen en is vervolgens
opgeraapt. In de onzekerheid gebeurt het
wonder dat de dingen doorgaan, vertelde
Borgman.

In dit geloofsperspectief krijgt alles een andere
betekenis dan het van tevoren was. Dat mogen
we doorgeven aan elkaar.

Het is een verhaal dat mislukken tot lukken

HAPPINESS ¢

“RISTMAS
. Ch -|~,‘l

Een inspirerende kerst en

PASTORESTEAM

maakt: in de overwinning van het kwaad en van
de dood. God weet wat lijden is en zal dan ook
met ons zijn in alle pijn en alle verdriet.
Uiteindelijk houdt Hij het leven zo leefbaar.
God is er altijd als ‘lIk ben

Het navolgende ‘Kerst-Gebed’ van Marinus van
den Berg past hier naadloos op:

Ik-zal-er-zijn is uw Naam
Er zijn er die niets meer van u verwachten
Er zijn er die niet meer op U wachten
Er zijn zoveel mensen diep teleurgesteld
Er zijn zoveel mensen gewond, vastgelopen
Hun leven vergiftigd zelfs in uw Naam
Wij buigen ons en worden er stil van

Wij luisteren en horen hun pijn
Wij strepen hun namen niet door
Wij schrijuen hen niet af
Ik-zal-er-zijn is uw Naam
Dat wij wachten kunnen bij wie lijden
Bij zichtbaar en onzichtbaar leed.

een liefdevol 2022 toegewenst,

Hanneke Overduin
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Samen geven we door '
Actie

Kerkbalans

Kerkbalans2022 &

De jaarlijkse actie Kerkbalans komt er weer aan.
Afgeleid van het landelijke motto ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen’ bedachten wij het
eigen thema

Daar maken we om te beginnen een themanummer Baoken bij, dat volgende maand aan alle leden
wordt gestuurd. Over wat generaties in Bathmen en Okkenbroek aan elkaar doorgeven, wat daarbij in
de loop van de tijd blijft en verandert, welke rol de kerk daarin speelt, enz. Kijk uit naar dit inspirerend
en uitnodigend nummer, waarin we ook een paar concrete tips geven voor geloofscommunicatie
tussen de verschillende generaties.

De kerkgemeenschap krijgt geen subsidie, de financiéle bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te
kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 15 en 29 januari bezorgen we daarom bij iedereen een brief met het verzoek om bij te dragen.

We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze kerkelijke rol
blijven vervullen in het samenleven van mensen van alle leeftijden in dorpen en buitengebieden.

Eindejaarscollecte 2021

Jaarlijks wordt de eindejaarscollecte gehouden. Deze collecte is een bron van inkomsten voor
onze gemeente en wordt besteed aan de vele activiteiten die we als kerk organiseren.

Het verhaal van Gods liefde voor mensen willen we graag laten doorklinken in onze activiteiten,
die ons inspireren in onze verantwoordelijkheid voor elkaar en de mensen om ons heen.

Deze activiteiten in en voor Okkenbroek en Bathmen zijn er in vele vormen waarbij vaak een
financiéle ondersteuning terecht aan de orde is. Mogen we u daarom vragen tijdens de
jaarlijkse eindejaarscollecte een ruime gift over te maken?

Eind december ontvangt u de acceptgirokaart waarmee u uw bijdrage voor de
eindejaarscollecte kunt overmaken.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!
Uw kerkrentmeesters
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Welkom bij ons

Auteur: Marjet de Jong
Illustratie: Marcel Jurriéns

Zal ik een lichtje in de vensterbank zetten, mam?’ roept Irina, ‘dan kunnen opa en oma ons
makkelijk vinden!” Het is kerstavond en alles is versierd. Zelfs Borneo, de hond, draagt een
lichtkrans om zijn nek. Na wat krabben en schudden heeft hij zich verzoend met de batterij onder
zijn halsband. Afleiding genoeg, Alles in huis is anders. Want na maanden komen opa en oma
logeren. In plaats van met z'n vieren zullen ze vanavond en morgen met zessen zijn. Het past
precies in de huiskamer met die extra bijgeschoven tafel onder een meterslang papieren kleed.
Geen Skype meer, geen Zoom, nog geen zoen, maar wel samen. Het mooiste vindt Irina de
logeeroplossing. Opa en oma mogen in het kraakhelder opgemaakte bed van pap en mam, die zelf
in de schuur gaan slapen. De hele week zijn ze bezig geweest om de schuur op te ruimen. Ze
hebben er met kleden en luchtbedden een redelijke slaapplaats van gemaakt. Verwarming is er
niet, wel een stopcontact. Maar het komt goed. Ze hebben straks kerstlampjes, dekbedden en
elkaar. Eerder vanavond heeft Irina een hete kruik onder hun dekbed verstopt. Elkaar verrassen,
een lichtje zijn, daar gaat het om, vindt ze.

‘Ja, zet maar neer, hoe meer hoe mooier!” antwoordt mama. Met interesse volgt Borneo hoe Irina
de jampot- lichtjes voor het raam zet. “Welkom bij ons’ schrijft ze in fraaie letters op een groot vel
papier en plakt dit tegen het raam. Het duurt niet lang of opa en oma staan in de gang tussen
volle tassen en een rondspringende hond. Er komen glazen op tafel, koekjes en hapjes, schotels en
schalen. En verhalen, veel verhalen. Het is fijn
elkaar weer te zien, een spelletje te doen bij
kerstmuziek, alle zorgen te vergeten. Borneo ligt
tevreden in zijn mand. Dan spitst hij zijn oren
en jankt even. Het janken gaat over in geblaf.
Hij staat op en duwt zijn neus tegen het raam,
gromt. ‘Af, Born!’ roept Irina. ‘Het is Kerstmis.
Niks aan de hand.’ Maar na een tijdje gegrom en
gekwispel stuift Borneo naar de keuken en
moet Irina erachteraan. Hij wil naar buiten. Er
is iets aan de hand in de schuur. En als ze de
deur opendoet, krijgt Irina de schrik van haar
leven. Twee onbekende mensen glimlachen naar
haar vanuit het schemerdonker. De liggende
vrouw koestert een pasgeboren baby, de man
spreekt onverstaanbare woorden en maakt
verontschuldigende gebaren. Irina begrijpt hem
niet, en toch wel. Ze knielt neer bij de baby.
‘Oh, wat lief. Welkom bij ons!’ fluistert ze. En
dan roept de kwispelende Borneo alle anderen
erbij. Het is Kerstmis.




Kerstvieringen 2021

We konden vorig jaar geen kerstvieringen houden. En als we dit stukje schrijven

(16 november) weten we nog niet hoe het dit jaar zal gaan. Of er weer kerstvieringen in
het Dijkhuis en Ons Centrum gehouden kunnen worden. Maar we bereiden ons voor!
In het Dijkhuis hopen we u te zien op dinsdag 14 december om 14.30 uur en

in Ons Centrum in Okkenbroek op woensdag 15 december ook om 14.30 uur.

Hanneke Overduin zal beide middagen leiden en de muzikale begeleiding zal verzorgd
worden door het koor Con Amore uit Deventer.

We hopen u op een van beide middagen te verwelkomen.

Hartelijke groet, Diaconie PG Bathmen-Okkenbroek

*************

Jaarlijkse Diaconale Bijdrage Bathmen en Okkenbroek

Evenals voorgaande jaren willen wij uw aandacht vragen voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de
diaconie. Meer dan ooit is er behoefte aan (financiéle) hulp aan mensen die met een minimum aan
inkomsten moeten rondkomen. De diaconie wil hen hierbij graag ondersteunen. Helpt u mee?

Enkele voorbeelden van doelen zijn o.a.
e  Voedselbank Deventer
Diaconaal Noodfonds Mr. Geertshuis
Vluchtelingenwerk Nederland
Gift aan uitkeringsgerechtigden in Bathmen en Okkenbroek
Rampen wereldwijd
Stichting Dorcas

Hierbij hartelijk dank voor uw gift het afgelopen jaar. Wilt u ons het komende jaar ook weer helpen
met een gift dan is deze van harte welkom op rek. nr. NL94RAB00305703854 van de diaconie.

Voor wie ons in het verleden een machtiging heeft gegeven voor automatisch incasso zullen wij deze
in de maand december incasseren.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jan Stegink, tel. 0570-541402 of
E-mail: j.stegink@kpnmail.nl

Mede namens alle ontvangers heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

De diaconie

Advent is dorven vertrovwen,
vertrovwen dat God aan de kant van de
mensen staat,

vertrovwen dat de toekomst meer

inhoudt dan het verleden,
vertroowen dat het kleine teken een
belofte inhoudt.




Diaconie Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Begroting van Baten en Lasten 2022

Boekjaar 2022 Boekjaar 2021 Boekjaar 2020

begroting begroting rekening
€ € €
Baten
Baten onroerende zaken 0 0 0
Rentebaten en dividenden 2.760 1.750 308
Bijzondere baten 0 0 15.000
+ Bijdragen levend geld 9.250 8.000 9.571
Door te zenden collecten en bijdragen
derden 7.000 7.000 5.587
19.010 16.750 30.466
Lasten
Lasten overige onroerende zaken en
inventarissen excl. Afschrijvingen 0 0 0
Afschrijvingen 0 1.000 1.220
Bijzondere lasten 0 0 15.908
Lasten kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke aktiviteiten 1.000 1.000 823
Verplichtingen en bijdragen inzake
andere organen 2.500 2.500 2.142
Salarissen en vergoedingen 0 0 0
Kosten beheer en administratie 400 500 338
Rentelasten 400 400 338
Diakonaal werk plaatselijk 5.750 7.000 4442
Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ 4.000 4.000 2.449
landelijk
Diakonaal werk wereldwijd 5.500 5.500 4.633
Overige lasten 0 0 0
Totaal b 19.550 21.900 32.293
Saldo a-b -540 -5.150 -1.827

De volledige begroting ligt ter inzage bij mevr. Trea Esmeijer.
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Dina Grijsen-Klein Hazebroek

Op 17 oktober 2021 overleed Lammerdina Grada Grijsen-Klein Hazebroek in de leeftijd van 86 jaar.

Na haar huwelijk met Bertus Grijsen in1959 gingen ze in Eibergen wonen. Daar werden Ans, Tineke en
Marjan geboren en Liesbeth in Colmschate waarheen ze verhuisden vanwege de kanalisering van de
Berkel. Dina was een sociaal betrokken vrouw die zich volop ingezet heeft voor de gemeenschap in
Colmschate, met haar cursussen in handwerken, kaarten maken en tuinieren, meegedacht aan de
vormgeving van het Medisch Centrum de Kuip.

Ze was blij met de komst van de schoonkinderen en later de geboortes van de klein- en achterklein-
kinderen. Intussen werden ze opnieuw uitgekocht en verhuisden naar een nieuwe boerderij in Lettele.
In 1998 hebben zij en Bertus woningruil gedaan met Liesbeth en William en gingen in Heeten wonen.
Er kwam meer vrije tijd, zo genoten ze o.a. van de jaarlijkse busreizen in Europa, of gingen er op uit
met hun paard en wagen.

De ziekte en het overlijden van schoonzoon William heeft sporen getrokken door haar leven. De laatste
tijd voelde ook zij het einde naderen. In alle rust overleed ze in haar vertrouwde omgeving.

Bij de afscheidsdienst in het Dorpshuis ‘Ons Centrum'’ in Okkenbroek werden lieve woorden gesproken
namens de kinderen en kleinkinderen. We zagen haar weer voor ons zoals ze in haar leven had
gestaan: zorgzaam, energiek, hartelijk en vooral liefdevol. Centraal stond hun trouwtekst uit Jesaja
55:12 als een levensreis op aarde en Spreuken 31 over de sterke vrouw.

Wij wensen in het bijzonder Bertus, de kinderen en klein- en achterkleinkinderen sterkte en Gods
zegen toe, Dina deze lieve vrouw zal gemist worden.

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink

Na een kort ziekbed is Diene Oostenenk-Brinks op woensdag 27 oktober
2021 rustig ingeslapen. Zij werd 85 jaar.

Diene is een geboren en getogen Okkenbroekse. Bijna 84 jaar heeft zij
hier in ons midden gewoond. Haar uitvaart vond dan ook plaats vanuit
het kerkje in Okkenbroek en daarna hebben wij haar bij haar man Ap te
ruste gelegd.

In deze dienst stonden we stil bij de liefdevolle God, die de Bewaarder van
de mens en van de wereld is. In deze God geloofde Diene. Aan Hem
vertrouwde ze zich toe in leven en in sterven.

Op praktische wijze gaf ze tijdens haar leven uiting aan dat geloof. Door
vrijwilligerswerk te doen, door een functie in de kerkenraad op zich te
nemen en door altijd zorgzaam om anderen heen te staan. Want Diene
was een mensen-mens, in hart en nieren.

Haar vijf kinderen: Gerry, Jan, Miny, Hans en Bea — haar schoonkinderen:
Arno, Ina, Dirk en Leendert én haar kleinkinderen (+ achterkleinkind) hebben dat allemaal zo ervaren.
Dat vertelden ze en lieten ze ons zien in de dienst die we samen hebben vormgegeven. Ze hebben
haar ‘In liefde losgelaten’ en bewaren haar nu in hun hart.

Met deze woorden hebben we haar laten gaan en toevertrouwd aan haar Maker.

Hanneke Overduin
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Jan Smale

Op 30 oktober is gestorven Jan Smale in de leeftijd van 92 jaar. Vanaf de
Rietakker was hij met zijn vrouw Stina begin mei verhuisd naar Polakstraat
25a. Jan groeide op in Loo op de boerderij als oudste in het gezin van drie
kinderen. Later neemt hij de boerderij over van zijn ouders en trouwt met
Stina op 3 juni 1960. Naast werken op het gemengd bedrijf was hij
melkrijder. Er werden vier kinderen geboren: Jan, Berti, Gerrit en Zwaan. Hij
was een lieve vader, een doener die altijd klaar stond.

Jan heeft met aandacht en liefde gewerkt en geleefd. Hij was een harde
werker op de boerderij en genoot van zijn gezin, familie en vriendenkring.
Hij was gelukkig met Stina en ze waren onafscheidelijk. Jan was er, op zijn
eigen wijze, rustig, op de achtergrond, stabiel, tevreden met alles wat er op
zijn pad kwam. Aanwezig door zijn daden, niet streng, niet oordelend, maar
vertrouwen gevend: ‘As ie denkt det det goed is, dan moj det mar doon’

De laatste 15 jaar was er meer tijd om te genieten van uitstapjes. Het wonen in het dorp en het sociale
leven beviel beiden goed. De tuin zag er keurig uit en Jan genoot van zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Nu Jan is gestorven is er dankbaarheid dat hij zo oud is geworden: 'na een fijn en
voltooid leven gunnen we hem zijn welverdiende rust..

In vertrouwen dat Jan rust en vrede gevonden heeft bij God hebben we afscheid genomen van hem.

Ds. Hanneke Diermanse

Delen wat je hebt

Er zin 25 schoenendozen

inﬂezameld met dankd
voor kinderen bekend bij
de voedselbank.

Mientje Bosman
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ROND HET KERKELUK ERF

Op zondag 19 december zal weer het traditionele Dorpskerstconcertin
Bathmen plaatsvinden.

Ditmaal zal het complete fanfareorkest Orpheus o.l.v. Berjan Morsink
optreden. Ook het koor Close Company o.Lv. Jurrién Zaagman is van de
partij. Soliste Gerdien Paalman zal enkele liederen vertolken. Organist
Ingeborg van Dokkum-Prins zal een aantal werken op het orgel spelen en
beiaardier Bauke Reitsma verwelkomt ons met kerstliederen op het carillon.
Toegang gratis. Aanvang: 19.30 uur.  www.muziekkingbathmen

Joop Faber is verhuisd s
Wat heeft Joop Faber lang in de de Arkelsteinlaan gewoond. Wat had ze het er gezellig. Ondanks alle )
zorg van buren, Carinova en haar toegewijde hulp Margriet kon het niet langer. Er is nu een plek voor B
haar op de Banekate in het Dijkhuis. Daarom is het vast leuk om haar daar een kaart te sturen of
misschien wel even langs te gaan. Hun dochter belde op om te vertellen dat het nu toch thuis niet meer
ging. Zij vond het fijn als er melding van werd gedaan in ons kerkblad. We wensen Joop alle goeds toe
namens ons allen.

Gera Ploeg

Oliebollenactie Bazar

Ook dit jaar hebben we in Okkenbroek geen Bazar georganiseerd.

Dat is erg jammer omdat we daardoor ook geen verenigingen of organisaties in het
dorp blij konden maken met geld voor een investering of activiteit.

Daarom gaan we net als vorig jaar oliebollen verkopen.

Kosten:
Tvoor€ 1— 4 6 voor€ 5— ¢ 12voor €10,—

U kunt de oliebollen voor 23 december bestellen bij Anny Soeteman:
06.222.66.848 / harry.anny@gmail.com

L ] U kunt de oliebollen afthalen op 30 december van 11.00 tot 13.00 uur bij “Ons Centrum”.
® Uiteraard met |nachtnem|ng van de geldende RIVM regels rondom Corona.
L ] Alleen betaling met gepast geld of pin is mogelijk.

S 3 X x—:_ ;‘ e & @’
Bezinning en ontmoeting '

Dinsdag 7 december wordt de film Des hommes et des dieux vertoond in de Dorpskerk Bathmen.

In verband met de nieuwe coronamaatregelen komt de maaltijd jammer genoeg te vervallen.

Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur.

‘Met kerst het nieuwe jaar in’ is een nieuwe activiteit om het kerstverhaal in onszelf tot leven te laten
komen. Er is nog een enkele plek voor iemand die graag wil. De eerste bijeenkomst is op woensdagavond
15 december, opgeven bij Gert Wijnstok.

Al drie keer zijn we aangeschoven aan de stamtafel, komende keeris 17 december van 11.00-12.30 uur.
Weet je welkom, ook zonder dat je je hebt opgegeven.

Meditatief wandelen doen we weer op 3 december en 7 januari vanaf de parkeerplaats halverwege de
Oostermaatsdijk, van 10.00-11.45 uur. Ook hier ben je welkom zonder opgave, maar je loopt dan wel de
kans dat er niet genoeg koffie is na afloop. Opgeven kan bij Gert Wijnstok.
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Vrienden van de Dorpskerk Bathmen

Actie! Actie! Actie!

Van de Stichting Vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen

STICHTING VRIENDEN
VAN HET MONUMENT
DORPSKERK BATHMEN

Wat is nodig:

Beeld en Geluid in de dorpskerk Up to Date!

De dorpskerk van Bathmen heeft een prachtig interieur: licht, ruim, uitnodigend.
De kerk biedt royale ruimte aan kerkelijke ontmoetingen en diensten.
Huwelijken worden bevestigd, uitvaarten vinden er plaats en

de dorpskerk nodigt ook uit tot vele andere bijeenkomsten:

concerten, jubilea, exposities, lezingen, etc. De kerk is een geliefde

locatie, voor de hele dorpsgemeenschap.

Daarom is een goede geluidsinstallatie heel belangrijk. Sprekers
dienen goed verstaanbaar te zijn en muziek dient goed te klinken.

:l

En daaraan is nog het een en ander te verbeteren. '!

11

Anno 2021 kan een goede geluidsweergave aangevuld en versterkt i

worden door gebruik te maken van visuele middelen. |
De dorpskerk heeft een moderne audio-visuele installatie echt nodig.
Zo'n grote investering vraagt een degelijke en verantwoorde aanpak. . |
Dat vindt ook de Stichting Vrienden van het Monument de - '
Dorpskerk! J |
|

il

De Stichting gaat dus aan de slag! |
Allereerst in de komende decembermaand met de geweldige }
Wijn en Sap-actie!

Heel Bathmen en omgeving kan opnieuw (net als in 2018) profiteren l
van de aanbieding van heerlijke Rode en Witte wijnen en zuiver .

Appel- en Perensap.

| .

ey a
Ny R flyer
F__% I

U bestelt, G betaalt en wij bezorgen aan huis, aan uw voordeur!
Met inachtneming van de Covid-regels, dit met het oog op ieders gezondheid!

Volg het nieuws in de Bathmense Krant en kijk in uw brievenbus, binnenkort ontvangt u onze folder,
incl. bestellijst!

Bestellen kan via deze bestellijst.

Via de site www.vriendendorpskerk.nl kunt u uw bestelling aan ons mailen.

Doe mee! Doe uw bestelling!

Voor Up to Date Beeld en Geluid in de dorpskerk!
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De laatste tijd voel ik me vaak onzeker. Voor slecht-
horenden zoals ik zijn mondkapjes een enorme
belemmering. Boodschappen doen is zo heel
vervelend en soms gewoon niet te doen. Weet je dat
sommige mensen weigeren hun mondkapje even af
te zetten als ik daarom vraag? Mijn huisarts heeft
een briefje voor me geschreven om mijn verzoek het
mondkapje even af te zetten te ondersteunen.

Zelfs dat werkt niet altijd. Ik heb één keer mijn
boodschappen bij de kassa laten staan en ben
weggelopen. lemand is me toen achterna gelopen
en heeft me op de schouder getikt met de vraag
waarom ik dat deed. Er is toen ’s avonds met het
personeel over gesproken en daarna is het in die
winkel nooit meer een probleem geweest. Dat heeft
dus wel geholpen. Maar het vraagt zoveel energie,
die flinkheid voel ik niet elke dag. En dan ga ik er dus
steeds minder op uit.

Ik ben echt niet de enige slechthorende, maar er is
veel onwetendheid over. Daar wil ik wat aan doen.

Voor corona gaf ik regelmatig voorlichting op lagere
scholen, een initiatief vanuit de Gehandicaptenraad.
Ik breng dan van alles mee: mijn fietshesje en
-plaatje, een knipperlicht-bel, gehoorapparaten,
een oude gehoortoeter. Ik zou dat graag ook hier in
Bathmen doen. Kinderen stellen hele praktische
vragen. Hoe ik de deurbel hoor en de wekker, of ik
liedjes in gebarentaal ken. Je merkt dat ze er echt
over nadenken.

Dat vermogen lijken veel volwassenen te hebben
verloren.

Voordat ik een cochleairimplantaat kreeg hoorde ik
drie procent. Liplezen is voor mij nog steeds
extreem belangrijk. Met het implantaat ben ik zo'n
40 procent meer gaan horen. Niet altijd fijn
trouwens, sommige geluiden worden vervormd en
sommige vind ik gekmakend.



De laatste tijd, sinds de dood van mijn dochter
Renate, gaat mijn gehoor weer achteruit. Op een
verjaardag of een andere bijeenkomst met meer
mensen, mis ik altijd veel. Als er dan wordt
gelachen en ik vraag waarom, krijg ik vaak te
horen: “O, dat hoor je nog wel!"

Ik neem me steeds opnieuw voor om niet op te
geven en te blijven vragen: “Wat zeg je?’, maar ik
vind het moeilijk en voel me buitengesloten.
Toen Jan, mijn man, nog leefde, praatte hij me

's avonds bij.

Nu gebeurt dat niet meer en dat is rottig.

Het kost me veel energie om het gesproken
woord te verstaan. Wat helpt is als mensen
duidelijk en rustig spreken en hun mond niet
bedekken met een hand of glas ervoor. Hoeveel
ik versta hangt van meerdere dingen af: hoezeer
ik me op mijn gemak voel, hoeveel energie ik
heb, waar ik ben, met wie ik spreek.

Ik ben lid van ‘de bloemenclub; een fijne groep
vrijwilligers die wekelijks de bloemschikking voor
de kerk doet. Als we bij elkaar zitten en ik heb
iets niet goed begrepen, wordt het letterlijk
herhaald, dan voel ik dat ik erbij hoor.

Waar ik me ook goed bij voel is het maandelijkse
meditatief wandelen met de kerk. Op mijn
telefoon heb ik de app live transcriptie staan.
Daarmee kan ik het gesprek goed volgen.

Het belangrijkste voor goedhorenden in hun
contact met slechthorenden is regelmatig te
vragen: “Is de situatie zo goed voor jou?” Dat is
een kernvraag. Daarmee dwing je de
slechthorende na te denken over zijn situatie en
deze te optimaliseren in plaats van zich weg te
cijferen, die neiging is namelijk groot.

Ik heb heel veel te danken aan mijn oom Anne,
mijn vader en mijn schoonfamilie. Dankzij mijn
oom en mijn vader ging ik al toen ik twee jaar
oud was naar een doveninternaat, waar ik goed
heb leren spreken. Mijn ouders waren streng

gereformeerd maar de gereformeerde doven-
school Effatha in Voorburg had geen plaats voor
mij, daarom belandde ik in Groningen. Mijn
moeder vond dat heel erg, ik was een straf van
God. Als ik thuis kwam, lag ze almaar te breien,
dat was haar manier om zich structureel afzijdig
te houden.

Mijn schoonfamilie heeft nooit een probleem
gemaakt van mijn slechthorendheid, ik kwam
daar graag over de vloer.

Toen ik twaalf jaar was, kwam er een school voor
slechthorenden in Enschede waar mijn ouders
woonden. Daar ben ik toen naartoe gegaan.
Maar ik was ondeugend en liep vaak weg van
huis. Ik heb nog even in een boekbinderij
gewerkt en daarna in Huize Salland.

In 1968 ben ik getrouwd met Jan. We hebben
samen drie kinderen gekregen. Ik heb vaak op
kinderen van anderen gepast, dat ging altijd
vanzelf. Jaren later ben ik begonnen als
vrijwilliger bij PW Janssen; ik mocht de opleiding
voor activiteitenbegeleider doen, dat vond ik fijn
werk.

Begin 2009 kreeg ik mijn gehoorimplantaat. Toen
de activiteiten niet meer op de afdeling mochten
plaatsvinden maar in een grote ruimte, kon ik de
mensen minder goed verstaan. Ik begon beter te
horen maar moest na dertien jaar stoppen met
mijn werk. Dat vond ik erg.

Oom Anne heeft me gestimuleerd om mijn
verhaal te vertellen. Dat heb ik gedaan in een
boekje (Slechthorendheid), ik doe het op scholen
en nu hier in dit gesprek. Ik hoor slecht, dat moge
duidelijk zijn. Maar luisteren kan ik goed!
Slechthorenden hebben geleerd op een andere
manier te verstaan en letten veel meer op
non-verbale communicatie. Ze voelen feilloos
aan, horen met hun ogen en luisteren met hun
hart. Daar vertrouw ik op, zo maak ik verbinding.
En daarom ben ik een rijk mens!
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Advent en Kerst

Ook dit jaar gaat het in december vanwege corona anders dan anders.
In de overweging op p.3 schrijf ik daar inhoudelijk over, hier zet ik een aantal dingen op rij.

Algemeen

We houden in de kerkdiensten de basisregel van
anderhalve meter aan. Dat betekent in
Okkenbroek maximaal 25 kerkgangers, exclusief
de koster, organist, ouderling, enz. In Bathmen
kunnen, ook exclusief de mensen met een taak,
zo'n 60-80 kerkgangers op anderhalve meter een
plaats vinden. Samenzang is mogelijk, in
Okkenbroek wel minder dan in Bathmen.
Kerkkaartje bestaat niet meer, opgave vooraf is
niet nodig. Wel worden steeds de namen van de
kerkgangers genateerd en is een mondkapje bij
verplaatsing verplicht. Gelukkig kan het
koffiedrinken na afloop van de kerkdienst ook
blijven doorgaan.

Kijk bij verandering van de landelijke maatregelen
op de website wat dit betekent voor de
kerkdiensten. Eén ding is zeker:

alle diensten zijn live of later te zien op
kerkdienstgemist.nl > Bathmen of Okkenbroek.

5 december

Plan was om deze zondag alleen in Okkenbroek
de kerkdienst te houden. Maar om meer kerk-
gangers de gelegenheid te geven ter kerke te
gaan is deze ene dienst verplaatst naar Bathmen.
Op deze bijzondere datum gaan we natuurlijk het
lied uit het Liedboek zingen, dat aan Sint Niklaas
is gewijd, lied 745. Lees alvast in vers 2 hoe
actueel dit lied tegen de achtergrond van onze
tijd:

Vpor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig thuis meer kent;
geen kans krijgt om te Ieren,
sbuit wordt en miskent;

‘dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft ...
God, behoed al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.

Kerst in Okkenbroek

Vanwege het beperkt aantal kerkgangers is ervoor
gekozen om geen zangers of andere muzikanten
dan organist Franske in de Kerstdiensten te laten
meewerken. Wel neemt het koor dat voor
Kerstavond was uitgenodigd, The Followers, nu
de liederen vooraf op in de kerk en worden die

als kijk-luisterliederen ingevoegd in de liturgie
van de Kerstnachtdienst.

Kerst in Bathmen

Tijdens de Kerstnachtdienst maken naast
organist-pianist Ingeborg een paar koperblazers
en fluitisten de samenzang van vooral bekende
Kerstliederen extra feestelijk. De cantorij zingt in
de kerkdienst op Eerste Kerstdag, die inspeelt op
het jaarthema ‘Van U is de toekomst'.

Tweede Kerstdag
Die valt dit jaar op zondag. In Bathmen is er een
eenvoudig, rustig morgengebed.

2 januari

Wat bij 5 december staat, geldt ook voor 2 januari:
deze ene dienst vindt om praktische redenen nu
plaats in Bathmen.

Naar wij hopen is er deze feestmaand ondanks
alle beperking veel goed te beleven!

Namens het pastoresteam,
Gert Wijnstok

Woensdag 19 januari
Gemeenteavond in Bathmen.
Uiteraard indien de situatie dit toelaat.




Kerstspecial Thuis in de kerk™ en
Kinderkerstfeest OkkenbroeR

Kerstspecial ‘Thuis in de kerk’

Ook dit jaar is er geen herdertjestocht mogelijk in Bathmen. De voorbereiding was al begonnen, de
datum gepland: zaterdag 18 december, maar de realiteit maakte helaas maar één beslissing mogelijk.

Gelukkig is er een alternatief bedacht: een Kerstspecial van het programma ‘Thuis in de kerk’

Dat werd vorig najaar elke dinsdagvond uitgezonden vanuit de kerk in Bathmen.

En omdat normaal gesproken de herdertjestocht speciaal ook voor de kinderen wordt gehouden,
is deze Kerstspecial nu speciaal voor hen.

Aan de tafel van het programma zullen een paar bekende figuren uit het Kerstverhaal worden
ontvangen. Ook zijn kinderen van de drie basisscholen te gast. En er wordt weer een leuk spelletje
gespeeld, waar iedereen thuis aan mee kan doen.

Kijk live op zaterdag 18 december om 19.00 uur naar Kerkdienstgemist.nl > Bathmen.
De special is daar de hele Kerstvakantie terug te kijken.

Kinderkerstfeest Okkenbroek

Door de kleinschaligheid van het dorp kan het Kinderkerstfeest op Kerstavond in Okkenbroek
gelukkig wel doorgaan. Kinderen van de hoogste groepen van basisschool WereldWijzer kruipen op
drie verschillende plekken in de rol van herders, herbergier, koning Herodes en andere bekenden uit
het Kerstverhaal. En drie groepen kinderen/ouders/grootouders trekken langs die plekken op zoek
naar positief nieuws, na een jaar met vaak heel negatief coronanieuws.

Dit Kinderkerstfeest vindt op vrijdag 24 december vanaf 18.00 uur plaats.
Alle kinderen c.s. worden persoonlijk uitgenodigd.
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(7 kerkdienstgemist .l

De vieringen zijn live - digitaal - te bekijken en te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl
voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.

Na de dienst kunt u een kopje koffie / thee blijven drinken!

mw. Hanneke Overduin Diaconie en kerk

18.30 Avondgebed Dijkhuis

10.00 Eredienst Bathmen

ds. Gert Wijnstok
geen dienst in Okkenbroek

Solidaridad

| Zaterdag 11 december

19.00 Vesper Bathmen
| Zondag 12 december 3e zondag van Advent
10.00 Eredienst Bathmen ds. J. Mol (Gaanderen) KiA: binnenlands diaconaat

maaltijd van de Heer

18.30 Avondgebed Dijkhuis mw. A. Steunenberg (Holten)  Bloemen voor zieken
19.00 Kerstspecial Thuis in de Kerk

10.00 Eredienst Bathmen ds. A.van Herwijnen (Holten)  Bloemen voor zieken
10.00 Eredienst Okkenbroek ds. Gert Wijnstok Bloemen voor zieken
[ Vrijdag 24 december [
18.00 Kinderkerst Okkenbroek
2200 KerstnachtdienstBathmen ds. Hanneke Diermanse KiA: kinderen in de knel
22.00 Kerstnachtdienst Okkenbroek ds. A. Kruithof (Zwolle) KiA: kinderen in de knel
[ Zaterdag 25 december Kerstdag ‘
10.00 Eredienst Bathmen ds. Gert Wijnstok KiA: kinderen in de knel
10.00 Eredienst Okkenbroek ds. J. Mol (Gaanderen) KiA: kinderen in de knel

Zondag 26 december zondag na Kerst

10:00 Eredienst Bathmen ds. Hanneke Diermanse Rudolphstichting
Zondag 2 januari 2022
10:00 Morgengebed Bathmen ds. Hanneke Diermanse




COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

kopij inleveren voor

Verschijningsdatum

28 januari
25 februari
25 maart
22 april

12 januari
9 februari
9 maart
6 april

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 53312594

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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